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Aan: Gemeente Hattem 
Onderwerp: Herinrichting Binnenstad

Voor betreffende afdeling en de raad:
Zoals u wellicht bekend heb ik in het recente verleden mijn complimenten doen toekomen 
aangaande de verfraaiing van de binnenstad en met name de Kerkstraat.
De ruimtelijkheid en daarmee de rust voor de passanten die wandelend door de binnenstad 
gaan.
De verbreding die veiliger aanvoelt omdat het minder autostraat lijkt en meer 
voetgangersgebied.
Er ontstaat nu enige zorg.
De obstakels nemen in aantal toe.
Er wordt middels allerlei objecten een klimaat gecreëerd waarbij de voetgangers en fietsers 
meer moeten laveren en ontwijken.
Met de dominant aanwezige fietsenrekken, de nog dominantere ‘bloembakken’, wordt er 
ernstig tekort gedaan aan de ruimtelijkheid die er was.
De vele winkeluitstallingen, voornamelijk stoepborden maar ook volumeuitbreiding van 
winkelvoorraad naar buiten ten koste van loopgebied, hinderen in het normale verkeer.
Wanneer er tijdelijk auto’s geparkeerd staan vormen deze direkt een onveiliger situatie.
Zoals u merkt is mijn observatie niet vanuit manifest persoonlijk belang maar in het belang 
van de gemeenschap en het leefklimaat.
U beoogt een autoluwe binnenstad maar de werkelijke daadkracht lijkt te ontbreken. Tevens 
mis ik een duidelijke visie die voor iedereen helder maakt dat er sprake is van een gezonde 
ijdelheid en trots er het mooiste van te willen maken en het beste.
Veel van u wonen niet in Hattem maar desondanks zou ik willen dat u denkt in de ijdelheid en 
esthetisch kijken zoals u zich in steden verplaatst waar u de infrastructuur bewondert, zowel 
in Nederland als in het buitenland.
En alles graag in de gedachte van een bepaalde orde en netheid, in zorgvuldigheid en 
bekwaamheid.
Daarbij in acht nemend dat geld gauw verspild is en dat u rentmeester bent van 
burgerkapitaal.
In de gewenste ruimtelijke ordening zou ik u willen verzoeken de binnenstad nog eens 
kritisch terug te draaien in beeldvorming zoals deze nét opnieuw bestraat was.
En van daaruit kijken wat er nu teveel is. En dat er teveel is aan obstakels moge duidelijk zijn.
Graag met gezond verstand.
Want dat is een zegen.
Dat we kunnen denken.
Een gelukkige dag.

Hartelijke groet,
Gudo
Hattem
gudo.nl


