
                                                                                                                                  Hattem, 6 oktober 2023                             
 
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Hattem 
Van: het pastoresconvent Hattem 
Betreft: mogelijke verruiming openingstijden winkels op zondag 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Graag willen wij als pastores van de verschillende geloofsgemeenschappen in Hattem ons 
steentje bijdragen in het vraagstuk over de mogelijke verruiming van de openingstijden van 
winkels in Hattem op zondag. Verschillende leden van onze gemeenschappen hebben ons 
over dit onderwerp aangesproken en ons gevraagd om onze overwegingen aan u kenbaar te 
maken. 
 
Voor ons als gelovigen speelt de Bijbel een belangrijke rol in ons denken, ook over 
maatschappelijke onderwerpen. En ook al verschillen wij als verschillende pastores en 
geloofsgemeenschappen in de interpretatie van de Bijbel, toch willen wij een gezamenlijk 
Bijbels uitgangspunt graag met u delen. 
 
Dit betreft onze overtuiging dat wij geloven dat de aarde niet van onszelf is,  
maar dat wij van de aarde zijn en dat de aarde Gods geschenk is aan alle mensen.  
Dit betekent dat wij de aarde zullen koesteren en beschermen en als goede rentmeesters 
voor de aarde zullen zorgen. Dit houdt ook in dat wij de aarde en elkaar niet uitputten.  
 
Bijbelse verhalen vertellen dat God zelf een rustdag heeft genomen om uit te rusten van het  
scheppende werk. Deze rustdag beveelt God ook aan mensen aan, een dag om vrij te zijn 
van verplichtingen, om verbondenheid te vieren met familie en vrienden,  
om zich te bezinnen op het leven en te genieten van de schepping. 
 
Het almaar doorgaan van produceren en consumeren vergroot voor de aarde het gevaar van 
uitputting en voor mensen het risico op overspannenheid en burn-out, zeker voor jonge 
mensen. Een pleidooi dus tegen een 24-uurseconomie, waarin het voor een mens moeilijk is 
balans te vinden tussen werken, produceren, consumeren, rusten en genieten.  
De zondag is in onze samenleving de uitgelezen dag voor consument, producent, winkelier 
en werknemer om rust te nemen en vrij te zijn. 
 
Voor gelovigen is de zondag de dag bij uitstek voor bezinning  
en voor de ontmoeting met God en met elkaar. Het is weldadig om op zondag  
in een rustige omgeving naar de kerk te kunnen gaan.  
 
Uit evaluatie van de wijziging van de Winkeltijdenwet van 2013 blijkt dat vooral de 
supermarkten profiteren van zondagsopenstelling. Verder blijkt dat zondagsopenstelling 
vooral wordt ingegeven door de wens van de klant, de extra omzet en het gegeven dat 
concurrenten ook open zijn op zondag. Zondagsopenstelling is vooral voor kleine winkeliers 
ingewikkeld.  
 
Wij willen als pastores niemand de wet voorschrijven.  
Wel willen wij u in overweging geven om bij uw besluit over mogelijke zondagsopenstelling 
van de winkels rekening te houden  
met het gevoelen van gelovigen in Hattem over zondagsrust  
en met onze overtuiging dat een 24-uurseconomie zorgt voor verdere uitputting van de aarde  
en een risico en een gevaar vormt voor het welbevinden van mensen.  
 
 
 



Met vriendelijke groet,  
 
mede namens de pastores van  
de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hattem 
de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Hattem 
de Parochie Thomas a Kempis locatie Hattem,  
de Protestantse Gemeente Hattem,  
de Vrije Baptisten Gemeente in Hattem  
en Vrijzinnigen Hattem, 
 
ds.Wim Hortensius 
predikant Protestantse Gemeente Hattem  
 
 


