
Geachte Florion/Accretio, Gemeenteraad Hattem en ouders van de Zaaier, 

Met verbazing en zelfs oplopende irritatie heb ik de ontwikkelingen gevolgd omtrent de keuze 
aangaande locatie nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC). Als inwoner van Hattem, als 
Christen en als ouder van meerdere kinderen op basisschool de Zaaier. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat er op dit moment twee kandidaat-locaties binnen Hattem zijn om zo 
een IKC te bouwen. De eerste is de locatie bij ‘de oude schaatsbaan’ (hierna te noemen locatie 1) en 
de tweede is de locatie ‘Noordgouw’ (hierna te noemen locatie 2). 
Zijn dit beide mooie locatie? Ja, alle twee. Beiden met hun eigen plus en minpunten. Maar op beide 
plekken zijn een locatie waar kinderen kunnen spelen. Groeien en bloeien. Zowel tijdens als buiten 
schooltijden om. 
 
Locatie 1: 
+ Mooie open locatie; 
+ Nabij centrum; 
+ Gezien huidige inrichting Hattem ligt deze locatie centraal; 
+ Naast een ouderen woon/zorglocatie, waar mogelijk een wisselwerking vanuit kan gaan. 
 
- Veel wind (is oplosbaar door IKC juiste wijze te bouwen); 
- Aanrij route door centrum (is lastiger op te lossen, mogelijk doorgang naar de Gelderse dijk) 
- Dichtbij waterkering (is voor zover ik weet ook al onderzocht en goed bevonden). 
 
Locatie 2: 
+ Nabij zwembad, bibliotheek en sport faciliteiten. Ideaal om te combineren met naschoolse opvang; 
+ Nabij bos en uiterwaarden IJssel;  
+ Gezien toekomstige inrichting (grote nieuwe wijk ’t Veen) komt deze locatie centraal te liggen; 
+ Naast Multi Functioneel Centrum (MFC), waar mogelijk wisselwerking vanuit kan gaan. 
 
-Hoogspanningskabels en UMTS mast (5G zal minder straling geven, maar moet gedegen onderzocht 
worden. Ook moet er een plan gemaakt worden om deze hoogspanningskabels ondergronds te 
maken) 
- Aanrij route rotonde Apeldoornseweg (is oplosbaar door herinrichting); 
- Afstand tot Hattem Noord (waar mensen uit Hattem Zuid nu last van hebben) 
 
Beschouwing: 
Dit lezende zou je je, als gemiddelde Nederlander, kunnen vinden in beide opties. Aan de 
gemeenteraad van Hattem is het voorstel gedaan om de eerste IKC te bouwen op locatie 2. 
Daarop is veel tumult ontstaan. Waarom? Mijn inziens vooral van wege het laatste minpunt van 
locatie 2. De afstand. Waarop baseer ik dat? Op de reacties van ‘de tegenstanders’ van deze locatie. 
 
Voorafgaande aan de beslissing is een informatieochtend geweest op de Zaaijer. Hiervoor was 
nagenoeg geen belangstelling. Echter na de keuze voor locatie 2 is er een groep opgestaan van 
ouders (voornamelijk uit Hattem Noord) die tegen deze locatie zijn. Hiervoor hebben ze ook een 
groepsapp opgestart waarin letterlijk werd aangegeven:  
 
‘Straks worden onze huizen minder waard’ 
‘Nooit meer lopend naar school’ 
‘Kan ik mijn kleinste tussen de middag niet in bed laten liggen, als ik mijn kind van school moet halen’ 
‘Anders gooien we het wel op de hoogspanningskabels’  



Ik lees vooral redenen vanuit eigen belang. Logisch, maar niet constructief. Allemaal ‘problemen’ 
waar de ouders uit Zuid nu al jaren tegenaan lopen. Vandaar mijn verbazing als Christen ook: ‘heb u 
naaste lief als uzelf.’ 
 
Het maakt deze groep ouders schijnbaar niet uit wat de reden wordt voor afkeuring, zolang de 
locatie maar wordt afgekeurd. En dit probeert men door op allerlei manieren druk uit te oefenen. Er 
worden zelfs pertinente onwaarheden verkondigd. De reden dat ik nu pas in ‘de pen’ klim is, omdat 
ik vanavond heb vernomen dat genoemde ouders SBS6 erbij betrokken hebben om, via de landelijke 
pers, nog meer druk uit te oefenen. 
 
Het kwalijke hieraan is dat Hattem (en de school) hierdoor in twee kampen wordt verdeeld. Voor en 
tegen. Noord en Zuid. Dit is ook merkbaar in de ingezonden brieven in de plaatselijke krant ‘de 
Dijkpoorter’, waarin een vrouw uit Hattem Noord vertelde over een droom van een IKC op locatie 1 
en waarop een vrouw uit Zuid reageert dat Zuid allang achter wordt gesteld. Beiden uit emotie. Beide 
op eigen gevoel en niet onderbouwd. 
 
Ik vraag u, als bestuurders, daarom om wijsheid. Het gaat er niet om dat ik er 5 minuten korter of 
langer over doe om mijn kinderen weg te brengen. 
Het gaat om de kinderen en Hattem als geheel. Wat is de beste plek? Waar kunnen we Hattem en de 
kinderen het meeste bieden? De Zaaier zegt namelijk zelf: We geven onderwijs in een veilige 
omgeving, waar de kinderen samen hun unieke talenten kunnen ontwikkelen. En aangezien het een 
IKC wordt (dus ook kinderopvang, voor,- tijdens en naschools) moet er grondig gekeken worden waar 
we zo een plek het beste kunnen creëren. 
 
We maken een keuze voor nu, maar vooral ook voor de toekomst. Wat is voor Hattem de beste plek? 
Hoe ziet Hattem er in de toekomst uit? We bouwen namelijk ook voor de kinderen die over 10, 20 of 
zelfs 30 jaar naar school gaan. Vergeet niet dat de Zaaier al 60 jaar in Hattem staat en hopelijk nóg 60 
jaar. En voor hen zijn we ook verantwoordelijk, omdat wij nu een keuze kunnen maken, voor de 
toekomstige ouders en leerlingen. 
 
Ouders van de Zaaier maken een bewuste keuze voor de identiteit van deze school. Vanuit 
geloofsovertuiging. En het dreigen met: ‘dan haal ik mijn kinderen wel van school’ ‘Doe ik ze op een 
andere school’ laat wederom zien dat het om ‘buitenkantdingen’ gaat als afstand. En als afstand voor 
kinderen zo belangrijk is, waarom wordt een moedige keuze om een school te verplaatsten naar een 
wijk waar nog geen school staat dan juist niet aangemoedigd? 
 
Ik vraag u niet om de keuze op locatie 2 te behouden. Ik vraag u niet om voor locatie 1 te gaan. Ik 
vraag u: 
Florion/Accretio: 

- Om zich niet onder druk te laten zetten; 
- Niet een standpunt in te nemen en hierdoor het gevoel van 2 kampen te versterken, maar de 

overheid volgen in hun keuze, omdat zij hiervoor zijn aangesteld; 
- Uw besluitvorming niet te plegen onder druk, zodat de recht van de sterkste, of zij met de 

grootste mond, zegeviert. We willen onze kinderen toch ook niet leren dat, als je maar hard 
genoeg schreeuwt en lang genoeg zeurt, je het toch wel krijgt; 

Gemeenteraad Hattem: 
- Beide locaties nogmaals te schouwen; 
- Een onderbouwde keuze te maken voor de kinderen (van de toekomst) en voor Hattem; 

Hattemers, ouders van de Zaaier: 
- Te stoppen met stoken en opruien; 



- Te denken en te handelen vanuit onze christelijke normen en waarden. Zoals de Zaaier heel 
mooi op hun website weergeeft: Op de Zaaier willen we kinderen iets laten zien van de liefde 
van onze hemelse vader voor ons. Hij wijst ons de weg. 
Laten wij hierin een goed voorbeeld zijn voor onze kinderen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert Aalvanger 


